8-10 jaar
Gesprek: Waarom wordt er gezegd
dat Paulus niet naar Jeruzalem moet
gaan? Hoe reageert hij daarop?
Hoe reageren de kinderen als iemand zegt
dat ze iets niet moeten doen? Gebeurt het
wel eens dat ze iets toch doen, ook al zeggen
anderen dat het beter is om het niet te doen?
Waarom gebeurt dat dan?

Spel: Paulus vertelt over Jezus. Kunnen

de kinderen dat ook? Ga in een kring

zitten. Een kind zit in het midden en
vertelt in één zin iets over Jezus. Daarna gaat
het volgende kind in het midden zitten en doet
hetzelfde. Hoeveel dingen kunnen jullie over
Jezus vertellen?

Creatief: De kinderen maken een ket-
ting van stroken papier. Voordat ze
dat doen, schrijven ze op de
stroken dingen of plaatsen waar zij naartoe
willen gaan.

11-12 jaar
Gesprek: Een profeet zegt tegen
Q Paulus dat hij niet naar Jeruzalem
moet gaan, maar Paulus gaat toch.

Hoe zou dat komen? Kan er iets zijn dat

belangrijker is dan het woord van de profeet?

Spel: ‘In de knoop, uit de knoop’: ga in

een kring staan. Geef met rechts een

kind een hand. Geef daarna met links
een ander kind een hand. Nu zitten jullie ‘in de
knoop’. Probeer de knoop te ontwarren en een
of meer cirkels te vormen.

Vertelling 8-12 jaar

Naar Jeruzalem?

Het is druk in het huis van Filippus. Dat gebeurt wel vaker. Filippus vertelt de mensen
over Jezus. Als hij dat doet, komen er vaak veel mensen naar zijn huis. Maar nu is het
nog veel drukker dan anders. Dat komt doordat Filippus een bijzondere gast heeft:
Paulus, de man die een lange reis heeft gemaakt om over Jezus te vertellen.

In het huis van Filippus vertelt Paulus nog eens over wat Jezus gezegd en gedaan heeft.
Hij vertelt hoe Jezus in Jeruzalem werd gedood en hoe Hij op de derde dag opstond uit
de dood. ‘Jezus leeft’, zegt Paulus. ‘Dat mag ik overal vertellen. In Antiochié, in Syrié,
in Griekenland... en nu ook hier, in jouw huis, Filippus.’ Filippus knikt. ‘En waar

ga je hierna naartoe?’ vraagt hij. Paulus kijkt Filippus aan. Dan zegt hij zacht: ‘Naar
Jeruzalem.

Filippus slaat een hand voor zijn mond. ‘Naar Jeruzalem!? Echt? Maar... weet je dat
zeker, Paulus? Jeruzalem... dat is de stad waar Jezus gedood is. Je weet toch dat er in
Jeruzalem ook veel mensen zijn die tegen jou zijn? Straks doen ze jou ook iets aan, net
als Jezus!” Paulus zucht. “Toch moet ik gaan’, zegt hij.

Even wordt het stil. Paulus en Filippus zeggen niets, de andere mensen in het huis
ook niet. Maar dan roept iemand: ‘Kijk! Er komt iemand aan! Is dat niet Agabus, de
profeet?” Het klopt: de man die aan komt lopen, is een profeet. Dat is iemand die
méér weet. Zonder iets te zeggen loopt Agabus tussen de mensen door, tot hij voor
Paulus staat. Hij wijst naar de riem van Paulus en houdt vragend zijn hand op. Paulus
doet de riem af en legt die in de hand van de profeet. Zonder iets te zeggen maakt
Agabus zijn handen en voeten vast met de riem. Daarna zegt hij: ‘Dit is wat er met jou
gebeurt, Paulus, als je naar Jeruzalem gaat. Je wordt vastgebonden en gevangengezet.
Ga niet, Paulus. Luister naar het woord van een profeet.’

Maar Paulus schudt zijn hoofd. ‘Tk ga toch’, zegt hij. ‘Tk moet naar Jeruzalem, om ook
daar over Jezus te vertellen. Want zijn verhaal is niet voorbij.’
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